In 2017 organiseert de Dominicaanse familie

Vlaanderen een vormingsprogramma voor vrouwen

en mannen die zich door een gelofte aan de orde
van de Predikbroeders willen verbinden.
Dit vormingsprogramma staat ook open voor

iedereen die zich wil verdiepen in de Dominicaanse

spiritualiteit zonder zich door een gelofte te willen
verbinden.

Zaterdag 21 januari 2017
Dominicaanse spiritualiteit en lekendominicanen
Annemie Deckers

Zaterdag 25 maart 2017
eerste pijler: Gebed
p.Bernard de Cock o.p. en p.Marcel Braekers o.p.

Zaterdag 20 mei 2017
tweede pijler: Studie
fr.Stefan Mangnus o.p.

Zaterdag 23 september 2017

derde pijler: Verkondiging

p.Emilio Platti 0.p. en

Inneke Van Cuyck — lekendominicaan

Zaterdag 25 november 2017
vierde pijler: Gemeenschap
p. Mark Butaye o.p.

Voorjaar 2018: voorbereiding tijdelijke professie
Zondag 5 augustus 2018

Feest van de Heilige Dominicus
tijdelijke professie

De vormingsdagen vinden afwisselend plaats in
Leuven en in Gent van 10u tot 16u.

U kan via mail inschrijven tot en met zaterdag

7 januari 2017: adeckers@skynet.be
Deelnameprijs: 75 euro (vormingsprogramma en
maaltijd) over te schrijven voor 7 januari 2017 op
rekeningnummer BE 31 4533 0863 1155 van
Annemie Deckers met vermelding
‘lekendominicanen 2017’.

Meer informatie:

Annemie Deckers

voorzitter Dominicaanse familie Vlaanderen
adeckers@skynet.be

0477/363032

Geert Laleman en Nora Van der Meeren
geert.laleman@skynet.be
0472/612231

Pater Marcel Braekers o.p.
marcel.braekers@telenet.be

DOMINICAANSE
LEKENGEMEENSCHAP

VLAANDEREN



mannen en vrouwen

die zich laten inspireren door de Heilige
Dominicus en willen leven volgens zijn
spiritualiteit

door een gelofte verbonden aan de
orde van de Predikbroeders, een
wereldwijde internationale familie van
paters, broeders, zusters en leken

Lekendominicanen

“apostolische zending
door studie, gebed en verkondiging”

(Regel van de Dominicaanse lekengemeenschappen, 1.4)

zoeken naar een geestelijk fundament

in dagelijks gebed en bezinning

in studie en geloofsvorming

in het beluisteren van het woord van
God o.m. in het lezen van de H. Schrift
geinspireerd door markante figuren uit
de Dominicaanse traditie en de vele
geloofsgetuigen uit deze tijd

geroepen om te verkondigen

Gods boodschap beleven en
verkondigen in familie, beroep en
maatschappij

zoals de Heilige Dominicus lief en leed
met mensen delen en hen Gods
barmhartigheid leren kennen

in gemeenschap met elkaar

leven in de geest van de zaligsprekingen
maandelijkse samenkomsten met gebed
en bijbelstudie

bespreken van actuele thema’s in kerk
en maatschappij

interregionale studiedagen en retraites



